Vertelling 8-12 jaar

Drie leerlingen zien een wonder
Iets meer dan een week geleden heeft Jezus aan zijn leerlingen gevraagd: ‘Wat zeggen
de mensen eigenlijk over mij? En wie denken jullie dat Ik ben?’
‘Mensen zeggen dat U Elia bent’, zeiden de leerlingen. ‘Of een andere profeet.’ En
Petrus vertelde wat hij zelf wist: ‘U bent de Messias. De Zoon van God.” Dat waren
bijzondere woorden. Daarna heeft Jezus verteld wat er zou gaan gebeuren: dat Hij zou
sterven en opstaan. En dat Gods koninkrijk zou komen.
Nu, acht dagen later, lopen ze op een berg. Jezus heeft drie leerlingen meegenomen:
Petrus, Johannes en Jakobus. Als ze boven zijn, gaat Jezus bidden. En dan gebeurt
er iets. Het gezicht van Jezus verandert, zijn kleren worden stralend wit. Hij lijkt wel
een engel... En plotseling staan er twee mensen bij Hem: Mozes en Elia, de profeten
van vroeger. Ze staan daar, in al hun glorie, en ze praten met Jezus. Mozes is de man
die vroeger Israél de weg wees, bij de uittocht uit Egypte. Nu praat hij met Jezus, over
de weg die Jezus moet gaan. En Elia, dat is de profeet die op een dag naar God ging
om later terug te komen. Hij praat met Jezus over wat er gebeuren gaat. Het is een
wonderlijk, onvoorstelbaar gesprek.
En Petrus, Jakobus en Johannes?
Die slapen. Ze zijn in een diepe slaap gevallen. Maar dan worden ze ineens wakker. Ze
zien het licht dat bij Jezus is, ze zien die twee wonderlijke profeten die bij Hem zijn.
Snel staat Petrus op. Hij wrijft de slaap uit zijn ogen en loopt een paar passen naar
Jezus toe. ‘Zal ik een paar tenten opzetten?’ vraagt hij. ‘Eén voor Jezus, één voor Mozes
en één voor Elia?’
Maar Petrus krijgt geen antwoord. Er komt een wolk die hen bedekt. De leerlingen
worden bang. Wat gebeurt er toch allemaal? Dan horen ze een stem: ‘Dit is mijn kind.
Ik heb Hem uitgekozen. Luister naar Hem!” Als de stem is uitgesproken, zijn Mozes en
Elia plotseling weg. Jezus is weer alleen met zijn drie leerlingen. Drie leerlingen, die
een wonder hebben gezien. Het wonder van Jezus’ grootheid.

Mattijs Weegenaar

Weetje

Dit is niet het enige Bijbelverhaal waarin een wolk een berg bedekt. In het verhaal van
Mozes wordt verteld dat God op de berg Sinai verschijnt als een wolk (Exodus 19).
Toen Israél door de woestijn trok, ging God als een wolk voor hen uit.
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8-10 jaar
Gesprek: De leerlingen van Jezus
hebben op de berg iets bijzonders
meegemaakt. Denk je dat ze daar-
door anders over Jezus zijn gaan denken,
anders naar Hem zijn gaan kijken? Waarom
denk je dat?
Spel: Wat zie je als je je ogen opendoet?
‘ Vraag de kinderen om een tijdje hun
ogen dicht te doen. Daarna doen ze
tegelijk hun ogen weer open en kijken om zich
heen. Wat zien ze allemaal? Zien ze ook dingen

die net nog niet waren opgevallen?

Creatief: Maak een stripverhaal van
C){ het verhaal van vandaag.
11-12 jaar

Gesprek: Wie verandert in het
b verhaal? Waaraan is dat te merken?

Onderzoek: Zoek de verhalen over

Mozes en Elia op in de Bijbel. Lijken

hun verhalen op het verhaal van Jezus?
Waarom vind je dat?



